
 

  

 
“Sportpark Molenkoog”, Slingerweg 40a, 1791 

AW Den Burg. 
Website: 

https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 
IBAN: NL28 RABO 0362538603 
NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES” 

 

___________________________________________________________________________ 
CLUB ACTIVITEITEN: 

Snert/ Bruinenbonen 25 januari 
Jaarvergadering 15 februari 

 
Voor gasten op donderdagen tegen betaling van 2 euro 

___________________________________________________________________________ 
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine 
 
Datum Schoonmaak 
07-01 t/m 18-01-2025 Joke Noom en Marianne Ran 
21-01 t/m 01-02-2025 Saskia Wokke en Hans Leushuis 
04-02 t/m 15-02-2025 Henk Krop 
18-02t/m 01-03-2025 Rob Dapper en FA Witte 
04-03 t/m 15-03-2025 Erna en Peter van Sante 

 
Gelukkig, sportief en gezond 2025. 
Wij wensen iedereen een sportief en gezond 2025 met veel boules plezier. Er staan zoals 
gewoonlijk weer een aantal leuke dingen op het programma. 
In de nabije toekomst kan men denken aan het SNERT/BRUINE BONEN toernooi op zaterdag 25 
januari as. Het inschrijfformulier ligt in de kantine. U kunt daar uw keuze bekend maken. 
 
Ook moeten we weer een jaarvergadering houden. Deze jaarvergadering wordt gehouden op 
zaterdag 15 februari in de Witte Burght om 14:00 uur 
U ontvangt de agenda en de bijbehorende stukken net voor 1 februari 2025. 
 
Speculaas toernooi 
 

 
 
  

Aan de uitslag kunt u zien dat deze een leuke verrassing opleverde. Al zijn de verschillen met 
slechts 2 partijen altijd klein. 



 

Oliebollen toernooi 

 
 
Wij hebben vandaag (28 december) het oliebollen toernooi gespeeld. 
Er waren 26 spelers, dus een mooi aantal. 
De uitslag had wat voeten in de aarde, de computer werkte even niet mee. 
 

 
 
Reactie van Henk was:  
Eindelijkkkkkkk gerechtigheid er is mij al zoveel onrecht aangedaan 
 
Lidmaatschap opzeggen 
Wilt u dit niet doen!!  
Denkt u er toch over om GEEN lid meer te zijn van onze leuke vereniging geef dit dan door aan 
Peter van Sante (secretaris: tel: 0629020503) of Erna van Santen (penningmeester: email 
erna1952@gmail.com). Doe dat in ieder geval voor 1 februari 2025, anders moeten wij een extra 
jaar contributie in rekening brengen. Deze bedraagt nog steeds € 55 per jaar. 
 
Snert / Bruinen bonen soep toernooi 
 
Op zaterdag 25 januari 
houden wij een toernooitje 
met daarna voor de 
liefhebbers een kommetje 
snert of bruinen bonen. 
Hiertoe dient u zich wel op 
te geven. Er zal een 
inschrijflijst liggen in de 
kantine, waar u een keuze 
kunt maken voor de ene of 
de andere soep. 
 

 
 

 
 

Snert 

 
 

 
 

Bruinen bonen 

  



 

10 redenen om een potje Petanque te spelen 
Het kan overal. 

Je kan overal waar je wil Petanque spelen. Het kan in je tuin of op een grasplein, op het strand, in 
een bos, op steentjes of fijn grind, enzovoort. Let er wel op: hoe vlakker het terrein, hoe moeilijker 
het wordt. De ballen gaan immers veel beter én een pak verder rollen. 
 

Het kan in openlucht. 
Je speelt het spel buiten, tenzij je graag een ferme deuk hebt in je eiken deur of als je die vaas die 
je van je tante kreeg in duizend stukjes wil zien kapotvallen op de woonkamervloer. Dat maakt 
Petanque het ideale spel of de ideale sport om gedurende het hele jaar te doen. 
 

Het is poepsimpel. 
Bij heel wat spelletjes moet je nadenken of een of andere ingewikkelde techniek bedenken om je 
tegenstander te verslaan. Petanque daarentegen is, als je het puur voor het plezier doet, 
ontzettend gemakkelijk. Je moet gewoon een bal zo dicht mogelijk bij een kleiner balletje gooien. 
 

Het is niet vermoeiend. 
Fietsen, wandelen, rolschaatsen. Het is allemaal leuk, maar toch een tikkeltje vermoeiend. Wil je 
iets in openlucht doen waar je geen inspanning voor moet doen? Petanque is dan jouw ding! Het 
is helemaal niet lastig. Er bestaan zelfs tools waardoor je je niet moet bukken om je ballen terug 
op te rapen. 

Iedereen is welkom 
De vorige twee puntjes maken van Petanque ook een spel dat toegankelijk en tof is voor werkelijk 
iedereen. Zowel jong als oud kan zich er te pletter mee amuseren. Ben je niet sportief of niet goed 
ter been, geen probleem. Je hoeft maar even recht te staan voor je worp en daarna kan je weer 
rustig op een bankje of stoeltje verder genieten van het spel tot het weer aan jou is. 
 

Superplezant 
De beste reden van allemaal: het is gewoon een heel tof spelletje om met vrienden, familie, 
kennissen of zelfs de buren te spelen. Het ideale tijdverdrijf. 
 

Glaasje erbij 
Leven als god in Frankrijk. En waar ontstond jeu de boules en spelen ze het vaak? Juist ja: 
Frankrijk! Daar hoort dus ook een beetje wijn of een andere lekkere (non-alcoholische) 
versnapering bij. Beperk wel het aantal glaasjes zodat de ballen niet in het wilde weg vliegen. 
 

Je leert elkaar op een andere manier kennen. 
Je kan al jarenlang samen cafés afschuimen, maar met een potje Petanque leer je toch een andere 
kant van iemand kennen. Die ene vriend is plots supercompetitief, iemand anders is een pietje 
precies en nog iemand anders spant samen met jou om die eerste z’n bal net zo vaak mogelijk weg 
te katapulteren. 
 

Het zorgt sowieso voor grappige taferelen. 
Je beste vriend smijt door z’n worp de bal van je andere vriend helemaal de andere kant uit, 
iemand gooit zo hard dat ze haar bal in de struiken moet zoeken en nog iemand anders kondigt 
aan een top worp te doen, maar raakt slechts dertig centimeter verder. Het is altijd lachen! 
 

Het perfecte antistressmiddel 
De beste remedie om met piekeren om te gaan, is je buiten begeven, een activiteit doen én je in 
het gezelschap van andere mensen begeven. Dit zijn drie ingrediënten die we terugvinden bij 
Petanque, wat het een perfect antistressmiddel maakt. 


